Troost is
dat jij er was
uren, dagen, jaren...

Herman van Veen

Omringd met alle mogelijke warmte en liefde
ging thuis van ons heen

Linda Verstraeten

geboren op 18 april 1961
en leeft sinds 2 maart 2024 verder in ons hart

We nodigen u uit om afscheid te nemen van Linda op maandag 11 maart 2024 om 17 uur
in aula Eikenveld van Uitvaartcentrum Pues, Eikestraat 2 in Herent (Winksele-Delle).

In plaats van tijdelijke bloemen, liever een gift voor Stichting tegen Kanker: BE45 0000 0000 8989

Rouwadres: Linda Verstraeten p/a Begrafenissen Pues, Eikestraat 2 Herent - condoleren www.pues.be

Doorheen onze droefheid danken wij voor ons mooie leven met Linda

vrouw van Dirk De Smet

mama van Pieter De Smet

dochter van Marcel (1) en Alice Verstraeten - Aertgeerts
zus en schoonzus van Jef en Rita Celen - Verstraeten

Francois en Anita Beeckmans - De Smet

delen mee in het verdriet
lieve vriendinnen en (ex-)collega’s van Ursulinen Mechelen
families Verstraeten - De Smet - Aertgeerts

oprechte dank aan
de zovele mensen die Linda bijzonder troostend en verbindend nabij waren
de huisartsen Dieleman en Delva
Jan, Geert en Sarah van de thuisverpleging Tollet
het oncologisch team van Sint-Maarten



