
Zij krijgt mooie vleugels, zo blauw als de hemel.
   Een wonderschoon lijfje, verfijnd en teer.

  Zij vliegt door de lucht als een prachtige vlinder
  en kijkt heel anders op de aarde neer.

Hilda Vergaelen
weduwe van François Moons

geboren in Hombeek op 9 juli 1940
en overleden in Bekkevoort in wzc Hof Ter Heyde

op 3 januari 2026.

De afscheidsplechtigheid rond de urne,
waartoe wij u vriendelijk uitnodigen, zal plaatshebben

in aula Eikenveld van Begrafenissen Pues, Eikestraat 2 in Herent
op maandag 12 januari 2026 om 12 uur.

Bijeenkomst in de aula vanaf 11.40 uur.

Nadien krijgt haar urne een plaats
binnen de geborgenheid van haar gezin.

Dit melden u:

Marina Moons en Ferdinand Billestraet
	 Steff
	 Stefanie en Tom
	 Bart en Daisy, kinderen en kleinkinderen
�
� haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

delen mee in dit verdriet:
haar schoonzus Jeannine, schoonbroer Gust,
neven en nichten

de families Vergaelen en Moons

Met oprechte dank aan het verzorgend en verplegend personeel 
van wzc Hof Ter Heyde voor de steun en liefdevolle zorgen.

Rouwadres:
Hilda Vergaelen, p/a Begrafenissen Pues
Eikestraat 2, 3020 Herent

Begr. PUES    016 60 15 06    condoleren: www.pues.be


