Een lang leven

Een vruchtbaar leven

Een leven met vreugde en verdriet
Een goed beleefd leven

Willy Vanhoutte

weduwnaar van Cécile Maes

geboren in Bissegem op 21 november 1937 en rustig van ons heengegaan
in UZ Leuven campus Gasthuisberg op 5 mei 2026.

Dit melden u:
Bart Vanhoutte en An Van Overmeire
Eva en lan, Lieze
Katrien en Jonas, Jacob, Toon
T Koen Vanhoutte
T Greet Vanhoutte
Griet Vanhoutte en Erik De Bruyne
Elien en Rob
Louis
Arthur zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen
delen mee in dit verdriet: zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

de families Vanhoutte, Maes, Decuypere en Vanrobays.

Met dank aan team E2 van wzc Betlehem in Herent en het team van Gasthuisberg
voor de steun en de liefdevolle zorgen die ze hem gaven.

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u uitnodigen, zal plaatshebben in de
Sint-Michielskerk, Kerkstraat in Beisem op vrijdag 15 mei 2026 om 11 uur.

Bijeenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10.40 uur.

U kan Willy een laatste groet brengen in het funerarium Pues, Eikestraat 2 in Herent
op woensdag 13 mei 2026 van 18.30 tot 19.30 uur.

Rouwadres: Fam. Willy Vanhoutte p/a Begrafenissen Pues,
Eikestraat 2, 3020 Winksele-Delle

Begr. PUES 016 60 1506 condoleren: www.pues.be



