Hij krijgt mooie vleugels, zo blauw als de hemel.
Een wonderschoon lijfje, verfijnd en teer.
Hij vliegt door de lucht als een prachtige vlinder
en kijkt heel anders op de aarde neer.

We wilden je nog zoveel zeggen en hebben nog zoveel vragen.
Je hebt zoveel voor ons gedaan, dat zullen we nooit vergeten.
We zullen onze mooie herinneringen voor altijd koesteren.

We hielden zoveel van jou, mochten we nog iets tegen jou
kunnen zeggen, zou het zeker “dank je” zijn.

Jules Vandevenne

echtgenoot van Francine van Espen

geboren in Boortmeerbeek op 10 mei 1941 en
overleden in Mechelen in het Sint-Maartenziekenhuis
op 22 februari 2026.

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden in intieme kring.

Nadien krijgt de urne een plaatsje
binnen de geborgenheid van zijn gezin.

U kan Jules een laatste groet brengen
in het funerarium Pues, Eikestraat 2 in Herent (Winksele-Delle)
op woensdag 25 februari 2026 van 18.30 tot 19.30 uur.

Dit melden u:

Francine van Espen
Zijn echtgenote

Gerryt en Myriam Vandevenne - Cremie
zijn zoon en schoondochter

Sita
zijn trouwe viervoeter

De families Vandevenne en van Espen.

Met dank aan

het personeel van het Sint-Maartenziekenhuis van de afdeling
intensieve zorgen en

zijn huisarts, Lynn Seghers.

Fam. Vandevenne p/a Begrafenissen Pues,
Eikestraat 2, 3020 Winksele-Delle

Rouwadres:



