
Degenen die ik liefheb
verlaat ik om degenen die ik

liefhad terug te vinden

DE HEER

Guido Vanderweyden
weduwnaar Lutgart Doucet

gewezen treinbestuurder 
leider en steunactie Chiro Blauwput

geboren in Leuven op 20 december 1949 
en thuis overleden, omringd door zijn familie, op 10 april 2026

De afscheidsplechtigheid zal plaatshebben 
in aula Eikenveld van Begrafenissen Pues, Eikestraat 2 in Herent 

 op vrijdag 17 april om 10 uur.

Gelegenheid tot groeten bij Pues vanaf 9.40 uur.

Nadien leggen we hem te rusten
op de parkbegraafplaats Diestseveld in Kessel-Lo

in intieme kring.

U kan Guido een laatste groet brengen 
in het funerarium Pues, Eikestraat 2 in Herent 

op woensdag 15 april 2026 van 18.30 tot 19.30 uur. 

Dit melden u:

Marij Vanderweyden † en Koen Delmartino 
	 Soetkin en Hannes
Nele Vanderweyden en Lieven Luyten 
Willem Vanderweyden en Tine Goffin
	 Janne, Felix en Stan

De families Vanderweyden en Doucet

Met bijzondere dank aan zijn huisarts, 
dr. G. Van Boxem, voor de goede zorgen

Rouwadres:
Begrafenissen Pues, t.a.v. Guido Vanderweyden, 
Eikestraat 2, 3020 Winksele-Delle


