Duisternis of lichtgefonkel, hemel open, hemel dicht,
in het allermooiste donker, daar begint het mooiste licht.
(Toon Hermans)

DE HEER

Frans Van Eynde

weduwnaar van Juliette Verbessem

Licentiaat Germaanse Filologie
Gepensioneerd leraar Groep T Leuven

geboren in Duffel op 24 augustus 1928
en overleden in UZ Leuven campus Gasthuisberg
op 19 november 2025.

De afscheidsplechtigheid zal plaatshebben in aula Eikenveld van
Begrafenissen Pues, Eikestraat 2 in Herent (Winksele-Delle)
op zaterdag 29 november 2025 om 12 uur.

Gelegenheid tot condoleren in de aula vanaf 11.40 uur.

Later volgen de crematie en de asverstrooiing
op de begraafplaats van Vlierbeek in intieme kring.

U kan Frans een laatste groet brengen in het funerarium Pues, Eikestraat 2

(langs de weg Leuven-Mechelen) in Herent (Winksele-Delle)
op woensdag 26 november 2025 van 18.30 tot 19.30 uur

Dit melden u:
Frank Van Eynde
Elisa Van Eynde ()
Ivo en Karla Bols - Van Eynde
Alex Bols
Max Bols
Tom Van Eynde

zijn kinderen en kleinkinderen

De families Van Eynde, Verbessem, Van Hoof en Bogaerts.

Met dank aan zijn huisarts dr. Van Rompaey en aan het personeel van UZ Leuven campus Gasthuisberg
en woonzorgcentrum Sint-Vincentius.

Rouwadres:
Fam. Frans Van Eynde p/a Begrafenissen Pues,
Eikestraat 2, 3020 Winksele-Delle

Begr. PUES 016 -60 1506 condoleren: www.pues.be



