Waarom al dat vechten, waarom al die pijn,

je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.

De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht,

je wilde graag verder, maar verloor dit gevecht.

MEVROUW

Paula Massant

echtgenote van Eduard Heymbeeck
Lid van de Sint-Sebastiaansgilde - Keerbergen

geboren in Mechelen op 9 februari 1932 en
thuis in Kampenhout overleden op 11 april 2024.

De uitvaartliturgie heeft plaats in de
Onze-Lieve-Vrouwparochiekerk, Dorpsstraat in Kampenhout
op zaterdag 20 april 2024 om 10 uur.

Gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.40 uur.
Nadien krijgt haar urne een plaats

binnen de geborgenheid van haar gezin.

U kan Paula een laatste groet brengen in het funerarium Pues,
Eikestraat 2 in Herent (Winksele-Delle)
op donderdag 18 april 2024 van 18.30 tot 19.30 uur.

Dit melden u:

Eduard Heymbeeck haar echtgenoot

Chris Heymbeeck - M Feremanst

Frans en Godelieve Feremans - Heymbeeck
Sandra en Geert
Jessy, Alyssa
Kevin en Erika
Fleur, Fien

Hedwig en Sonia Heymbeeck - Michiels
Bart
Ewout
Cindy en Jurgen
Chelsy, Jelle, Jens
Wendy en Kristof
Inez en Jens
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Marcelt en Josée Heymbeeck - Fiekers
Luc, Lydia, Sonia, Christel en hun gezin
haar schoonbroer, schoonzus, neven en nichten

Met dank aan de dokters van Groepspraktijk Nederokkerzeel en
het team van Thuisverpleging Solange voor de goede zorgen.

Geen bloemen of kransen

Rouwadres: Paula Massant p/a Begrafenissen Pues,
Eikestraat 2, 3020 Winksele-Delle

Begr. PUES 016 -601506 condoleren: www.pues.be



