
MEVROUW

Emilie Dillen
weduwe van Marcel Rosvelds

ons tante Emmy

geboren in Maaseik op 10 maart 1926
en omringd door onze liefde is zij rustig heengegaan

op 3 november 2025 in het wzc Sint-Vincentius in Leuven,
gesterkt en gezalfd in Gods Liefde.

Het dankbare afscheid zal plaatshebben in de
Onze-Lieve-Vrouwparochiekerk, Onze-Lieve-Vrouwplein in Herent 

op zaterdag 8 november 2025 om 11 uur.

Gelegenheid tot condoleren in de kerk vanaf 10.40 uur.

Aansluitend volgt de teraardebestelling
op de begraafplaats van Herent.

De families Nelissen, Deckers, Rosvelds en Henckens
delen mee in dit verdriet.

Liever dan bloemen of kransen, een bijdrage aan vzw ’t Prieeltje, 
een dagverblijf voor kinderen met ernstige beperkingen,

via het rekeningnummer BE58 1450 4015 0379
met vermelding ‘Emilie Dillen’.

Met dank aan het volledige team van het wzc Sint-Vincentius
in Leuven en allen die haar met warmte en zorgen hebben omringd.

Rouwadres: Familie van Emilie Dillen p/a Begrafenissen Pues, 
Eikestraat 2, 3020 Herent

Begr. PUES    016 60 15 06    condoleren: www.pues.be


